Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een avondgebed van
ongeveer een half uur in de Bethelkerk, een half uur met
teksten, gedichten, liederen, muziek, en stilte rond verhalen uit

de bijbel.

Avondgebed
van woensdag 26 maart 2025, 19.30 uur
in de Bethelkerk

Thema: 'Bij het zoeken van een weg’

Voorbereid door Rob van Herwaarden
m.m.v. Marjan van Dorp, piano



Welkom

Bemoediging

V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer

g.: die hemel en aarde gemaakt heeft

V.: die trouw is tot in eeuwigheid

g.: die niet laat varen het werk van zijn handen

Groet:
V.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer!

We zingen: Lied 244, 1
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Gebed

Psalm 40: 1-5
Meditatieve pianomuziek
Psalm 40: 6 -11

Gedicht: (uit: Karel Eijkman “- *Een knipoog van u zou al
helpen’, bij iedere psalm een gedicht -
Meinema/Zoetermeer/2013)

Het is goed de heilige schrift hardop te laten klinken.
Het is goed om God te loven en prijzen in een preek.
Het is goed om de kerk de ware woorden te zingen

Dat is goed maar niet goed genoeg in al zijn fraaie taal.

Het wordt tijd dat wat staat geschreven, ook gaat gebeuren.
Het wordt tijd dat preken naar buiten, de straat op gaan.
Het wordt tijd om woorden uit de mouwen te steken.

Het wordt tijd dat taal handen en voeten krijgt.

Dan zal al wat geschreven is van het papier afspatten.

Dan zullen wij van preken werkelijkheid maken hier en nu.

Dan zullen we het woord echt laten gebeuren.

Dan zal Gods taal springlevend in het leven staan.
Meditatieve pianomuziek

Psalm 40: 12-18

Stilte



We luisteren naar Psalm 40 in een vertaling van Huub
Oosterhuis (uit ‘150 psalmen vrij), melod. Antoine Oomen,
gezongen door het Koor voor nieuwe Nederlandse
Religieuze Muziek

Ik hoopte dat Ik-zal zou komen
En daar was Hij

en boog zich over mij heen

en hoorde mij

En daar is Hij en buigt zich
over mij heen en hoort

mijn roepen, trekt mij omhoog
uit een afgrond van blubber

Mijn voeten staan op een steenrots
ik wankel niet

In mijn mond een lied

nooit eerder gezongen

Ik zing het en weet mij veilig
Gelukkig allen die zich veilig voelen
in het Groot Verhaal van uw Thora
niet door pestkoppen lastig gevallen

Wat Gij ons hebt gedaan ten goede
met niets is het te vergelijken

Wat Gij nog van plan zijt: ondenkbaar
te veel voor woorden

Na al wat ik met U heb meegemaakt
herken ik wat staat geschreven

Om alle gerechtigheid te volbrengen
ben ik gekomen

om uw Thora te doen

met heel mijn hart en verstand 2x



En verder heb ik niets te melden
Mijn verhemelte is uitgedroogd
mijn lippen zijn gebarsten

mijn mond is niet mijn mond

Ik heb gezegd wat ik moest zeggen
nietig ben ik en vol schaamte

niet in staat uw woord te spreken
uw Thora te volbrengen

Mijn hart breekt

mijn verstand vertwijfelt
geen redden aan

Tenzij mijn God-Ik-zal
zich haast te komen

Geen weerwoord heb ik
aan wie mij honen

en zoeken mijn ziel te vernielen
Wie mij kapot wil maken
maakt mij kapot

O weet jij nog een uitweg?
God-Ik-zal?

Mijn God

O weet jij nog een uitweg?
God-Ik-zal?

Mijn God

Avondgebed
Zegen
Pianospel
"Bij de uitgang staat de vastenpot, die bij alle diensten in de

veertigdagentijd zal staan."
Het doel van de Vastenactie vindt u op de achterzijde.



Volgend avondgebed

Woensdag 2 april

Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een avondgebed van
ongeveer een half uur in de Bethelkerk, een half uur met
bijvoorbeeld teksten, gedichten, liederen, muziek, stilte rond
verhalen uit de bijbel.

Thema: ‘kijken met andere ogen’

Door het vertellen van verhalen probeert Jezus mensen zover te
krijgen dat zij met andere ogen gaan kijken.

Vanavond staat het verhaal van ‘de werkers in de wijngaard’
centraal.

Liturgen: Wanda Werner
Orgel: Hans Treurniet
Zang: Bert v.d. Meer
Aanvang: 19.30 uur




Vastenactie 2025:
'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'.

40

DAGENTIJD

Het ene jaar haalt de oecumenische werkgroep Vastenactie
geld op voor de katholieke Vastenactie het andere jaar voor
het 40-dagenproject van Kerk in Actie. Dit jaar gaat de
opbrengst naar Kerk in Actie. Een deel van de opbrengst gaat
altijd naar een plaatselijk of regionaal doel.

Het thema dit jaar is 'Als nieuw! Leven in het licht van
Gods Koninkrijk'. We kijken uit naar het koninkrijk van
God. Tegelijkertijd zien we ook al wat van dat koninkrijk in
het hier-en-nu, zoals in al het werk dat kerken en
partnerorganisaties van Kerk in Actie wereldwijd doen voor
mensen in nood. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar
kerken en gemeenschappen in China, Colombia, Moldavié,
de Golfstaten en Oekraine, door voor hen te collecteren.
Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof,
hoop en liefde. Meer informatie vind je op de website van
Kerk in Actie, www.kerkinactie.nl. Hier kun je ook gratis
het interessante 40-dagen magazine downloaden.

In de zondagse diensten en na afloop van de
avondgebeden in de veertigdagentijd kunt u uw bijdrage in
de ‘vastenpot’ bij de uitgang van de kerk doen. Uw gift
voor de projecten van de Vastenactie kunt u ook
overmaken naar: NL82 INGB 0000 5562 94 van
actierekening MOV-ZWO, o.v.v. Vastenactie.


https://www.kerkinactie.nl/
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