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Bij de dienst van 13 april  
In deze dienst gaat Ds. Freek Bakker voor.

Kliederkerk 13 april 2025: “Een tuin voor het leven?”
De vorige kliederkerk ging over “Een tuin als 
paradijs”. Toen hoorden we over de prachtige 
tuin die God gemaakt had. En over de eerste 
mensen die daar mochten wonen, totdat ze 
van de boom aten waarvan ze niet mochten 
eten…
De volgende kliederkerk gaat wéér over een 
tuin. Maar nu is het de tuin waarin Jezus 
begraven wordt. Is het verhaal afgelopen, nu 
Jezus gestorven is? Nee, we horen over Maria 
van Magdala, die in dezelfde tuin Jezus 
ontmoet. Eerst denkt ze dat hij de tuinman 
is…
We gaan het verhaal ontdekken, erover zingen 
en er creatief mee aan de slag. Je mag 
bijvoorbeeld je eigen Paaskaars maken!
We sluiten zoals altijd af met wat lekkers te eten. Kom je ook? Kinderen, ouders en 
grootouders, iedereen is van harte welkom. 
Zondag 13 april van 14.45 – 17.00 uur Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26.
Yvonne Schoonhoven, tel. 06-12186084

Avondgebed 16 april
Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een avondgebed van ongeveer een half uur 
in de Bethelkerk, een half uur met bijvoorbeeld teksten, gedichten, liederen, muziek, 
stilte rond verhalen uit de bijbel.
Thema: ‘als nieuw, een visioen’ 
Daglicht:
Uit chaos van lakens en   
voorgevoel opgestaan, 
gordijnen open, de radio aan, 
was plotseling Scarlatti
heel helder te verstaan:
nu alles is zoals het is geworden,
nu alles is zoals het is
komt het, hoewel, misschien
hoewel, tenslotte nog in orde                      Judith Herzberg

https://www.ambachtoost.nl/
mailto:scriba@ambachtoost.nl
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Woorden: Tinie Nobel en Marian Kalmijn
Viool: Niec Saarloos
Aanvang: 19.30 uur

Mee te vieren via Kerkomroep.nl en via YouTube Bethelkerk Vlaardingen
Bij de uitgang staat de vastenpot, de opbrengst daarvan is bestemd voor de projecten 
in de veertigdagentijd.

Witte Donderdag 17 april 
- Gezamenlijke dienst met viering Heilig Avondmaal om 19.30 in Kerkcentrum Holy, 
  voorgangers ds. Hugo Habekotté en pastor Henk Kamminga
- Samen The Passion kijken in de Bethelkerk om 20.30 uur
Goede Vrijdag 18 april
- Gezamenlijke dienst om 19.30 uur in de Bethelkerk, voorgangers Ds. Yvonne 
  Schoonhoven en pastor Petra Nijboer
- Het passieverhaal met hedendaagse muziek om 20.30 uur georganiseerd door 
Noorderlicht in de Grote Kerk (Markt 63)

Paaswake - Paaskaars. 
Wij nodigen u van harte uit voor de gezamenlijke Paaswake van de 
PGV zaterdag 19 april. Het is mooi om samen de tocht te maken van 
het duister naar het licht en het paasfeest te vieren. 
In de dienst is er een moment waarop u naar voren kunt komen en 
ook uw eigen huispaaskaars aan kunt steken aan de nieuwe paaskaars 
die binnen is gebracht. 
Als u dit mooi en fijn vindt, neem uw paaskaars dan mee. Wanneer u 
niet in de gelegenheid bent om naar voren te komen in de dienst, is er 
een moment tijdens de viering waarop u dit kunt aangeven. Wij steken 
dan uw kaars aan. 
Een goede stille week en hopelijk tot zaterdag! 
Thuis kunt u ook meevieren, de dienst is te zien op het YouTubekanaal 
van wijkgemeente Grote Kerk: 
https://www.youtube.com/@GroteKerkVlaardingen.
Pastor Annabell de Jong en ds. Geert van Meijeren

Lentemarkt in de Bethelkerk 
Zaterdag 12 april is er van 10.00 – 14.00 uur lentemarkt 
in de Bethelkerk.
Te koop curiosa, boeken en planten. Het rad van avontuur 
is er ook weer. Koffie en thee met lekkers en voor de 
lunch soep en tosti's.
De opbrengst is voor Stichting Project Nest.
“Project Nest is een stichting met een ANBI keurmerk, die 
kansarme kinderen in Nepal een beter bestaan geeft. De 
stichting focust op huisvesting, voeding, medicijnen, 
kleding en scholing en doet dat met een duurzame inslag. 
Alle ambassadeurs en het bestuur 
doen dit onbezoldigd. Alle euro’s worden direct 
aangewend voor de ondersteuning aan de kinderen.

https://www.youtube.com/@GroteKerkVlaardingen
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De stichting heeft in 2022 een kinderhuis gerenoveerd en kan daar 60 kinderen 
huisvesten. In 2024 is een schoolkantine gebouwd, waar 500 kinderen dagelijks 
gebruik van maken.
De stichting is nog op zoek naar een bijdrage in de maandelijkse kosten voor 2025.
De opbrengst van de Lentemarkt 2025 zal hiervoor gebruikt worden”.
Tot ziens op deze gezellige Lentemarkt!

Sam’s Kledingactie
Zaterdag 12 april a.s. is het weer zover, de jaarlijks 
terugkerende actie voor de Stichting Sam’s Kledingactie.
Deze stichting wil hulp bieden aan hen die het nodig hebben, 
dat is hun missie en dit jaar hebben ze gekozen voor twee 
doelen met als credo: IEDER KIND TELT MEE!
Het eerste doel is het ondersteunen van de stichting 

Leergeld en het tweede doel het ondersteunen van een project van het 
Liliane fonds. Hierbij staan behandelingen voor kinderen met een (on)zichtbare 
handicap centraal, zodat ook deze kinderen gelijke kansen krijgen.
Stichting Sam’s Kledingactie richt haar donaties veelal op kinderen en onderwijs en 
heeft grote affiniteit met het bewerkstelligen van kansen voor het kind.
Deze kinderen in binnen- en buitenland kunnen niet meedoen aan activiteiten die voor 
hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn, omdat er niet genoeg geld is.
Met uw hulp in de vorm van een kledinginzamelactie wordt er ingezet op 
kansenongelijkheid als gevolg van armoede of beperkingen of beperkingen tegen te 
gaan en telt ieder kind mee.
De inzamelactie vindt plaats zaterdagochtend 12 april, u kunt dan uw kleding, in 
zakken, inleveren bij de Bethelkerk.

Bethelcafé 17 april
Op de donderdag vóór Pasen (Witte Donderdag) is het Bethelcafé 
gewoon geopend. Ook dan bent u dus welkom om elkaar te 
ontmoeten. Er is weer koffie en thee met iets lekkers en daarna nog 
iets hartigs met een drankje naar keuze. En we geven u iets vrolijks 
mee naar huis voor de Paasdagen. Kunt u niet aanwezig zijn, dan 
wensen wij u nu alvast gezegende dagen toe.
Carina Kal

50 jaar Vespers in Vlaardingen 
(iedere derde zondag van de maand, van sept t/m mei)

Zondagmiddag 20 april 2025 (Eerste Paasdag) om 17.00 uur, Bethelkerk
(inloop met koffie/thee vanaf 16.30 uur)
Voorganger: ds. Co Elshout
Seizoenthema: ‘de Lofzang gaande houden’
Te beluisteren en te bekijken via: ‘Kerkomroep.nl’ (Vlaardingen / Bethelkerk) en het 
YouTube kanaal van de Bethelkerk Vlaardingen
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Een Vesper….. een korte kerkdienst met een verstillend karakter, mooi om de dag 
mee af te sluiten (muziek, Bijbellezing, gebed, stilte). 
Dit jaar bestaan de Vesperdiensten 50 jaar!! We zitten dus in ons jubileumjaar. 
Vandaag staat centraal: Lied 619: ‘Lof zij God in de hoogste troon’. 
We lezen Lucas 24 vers 1 t/m 9 en er wordt een Paascantate gezongen.
De Vespercantorij is present, er is samenzang, er is collecte.
Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand (sept t/m mei), om 17.00 
uur in de Bethelkerk. Weet je welkom!
Noteert u alvast: i.h.k.v. ons jubileum: speciale thema-avond over Kerk en Muziek, 
donderdag 15 mei in de Bethelkerk, 20.00 uur, met theoloog en musicus Hanna 
Rijken. Nadere berichtgeving volgt.
Namens de Vesper-werkgroep,
Kees Nieuwstraten, e-mail: corkees29@gmail.com - tel: 06 25108182

  Let op: 
  23 april (dus niet op 16 april)!

KOFFIEOCHTEND en LUNCH (graag aanmelden) 
Op woensdag 23 april om 10:30 uur bent u weer van harte 
welkom bij het koffiedrinken in de kerk. 
Aansluitend is er een lunch. 
Als u van plan bent te komen op de koffie en de lunch, neem 

iemand mee. Het is gezellig en je leert andere mensen kennen. 
Voor de lunch kunt u zich opgeven bij: Cobie Plantinga cobieplantinga@hotmail.com 
of bij Anneke Rodenburg tel.010-2661924 tot 19:00 uur.

Bethel-Birds
Bij de Bethelkerk is een vogelhuisje opgehangen met daarin een microfoontje. 
Een klein computertje registreert de vogelgeluiden en kan bepalen welke vogel er 
langs vloog. Per 24 uur wordt het aantal vogels en soorten bijgehouden. 
Hiermee zijn we niet alleen onderdeel van een wereldwijd volgsysteem, maar ook het 
eerste station in Vlaardingen. 
Wilt u dat ook volgen, ga dan naar: https://app.birdweather.com/stations/12403. 
Op een tablet of laptop is dit het beste te volgen, een smartphone heeft een te klein scherm.
Jaap Beekman

https://app.birdweather.com/stations/12403
mailto:cobieplantinga@hotmail.com
mailto:corkees29@gmail.com
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Bethel Theaterclub
Hierna treft u een overzicht aan van de voorstellingen in de 
Stadsgehoorzaal.
Heeft u interesse voor één of meerdere voorstellingen dan 
kunt u zich hiervoor aanmelden bij Carina Kal 
carinakal@ambachtoost.nl

Datum 2025 Voorstelling Soort
Wo. 30 apr. Th. ad Schie: Stef Bos Muziek
Za. 10 mei The Kik Muziek
Vr. 16 mei Slagerij van Kampen - drums Muziek
Vr. 23 mei Yentl en de Boer (try-out) Muziek-theater
Za. 14 juni Vlaardings Musical Gezelschap Vlaardings

Op Witte Donderdag 17 april kunnen we samen in 
de Bethelkerk (Burg. Verkadesingel 26) naar The 
Passion kijken. Niet thuis op de bank voor de buis 
dus, maar met elkaar in de kerk. Jong en oud, jullie  
zijn van harte uitgenodigd!

Op Goede Vrijdag 18 april wordt door Noorderlicht in  
de Grote Kerk (Markt 63) het passieverhaal met 
hedendaagse muziek georganiseerd. Ook daar zijn  
jullie van harte voor uitgenodigd!

mailto:carinakal@ambachtoost.nl
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Met het oog op ander nieuws…..

Uit de Windwijzer
Lezing De Matthäus-Passion 
In de aanloop naar Pasen verzorgt ds. Geert van 
Meijeren op zaterdag 12 april een inspirerende (Zin 
op Zondag) lezing over de Matthäus-Passion van J.S. 
Bach. Dit bekende, en boeiende werk kent een rijke 
traditie in Nederland en staat centraal in deze 
bijeenkomst van de serie Zin op Zondag, die deze 
maand eenmalig op zaterdag plaatsvindt!

Met diverse beeld- en geluidsfragmenten laat Geert 
ons de diepte en betekenis van deze passie ervaren en 
vertelt hij ons wat hem daarin raakt en boeit. Na 
afloop is er gelegenheid om na te praten met een 
drankje. De lezing vindt plaats in De Windwijzer in 

Vlaardingen en de toegang is op basis van een vrije gift. Je bent van harte welkom op 
zaterdag 12 april in De Windwijzer. Aanvang is om 15.00 uur.

Vrijheidsmaaltijd 5 mei 2025

Maandag 5 mei 18.00 – 20.30 uur, inloop vanaf 17.30 
uur De Windwijzer, Schiedamseweg 95

Thema: “Vrijheid deel je met elkaar”.

Met elkaar proosten op de vrijheid, samen eten, in 
gesprek gaan over vrijheid en onze ervaringen delen.
Dat is de bedoeling van de vrijheidsmaaltijden die overal in Nederland worden
gehouden. Ook in Vlaardingen wordt dit al enkele jaren.
We vragen enkele mensen iets te vertellen over hun gevoelens over vrijheid, 
democratie en mensenrechten. Onderwerpen die verder weg dan 
ooit lijken te staan. Hoe gaan we hiermee om? Waar staan we zelf?
Tijdens de maaltijd gaan we met elkaar in gesprek over het thema. 

Ook zijn er gedichten en is er muziek. 
In Vlaardingen wordt de maaltijd georganiseerd door 
Platform Ander Vlaardingen, De Windwijzer en de St. 
Nationale Gedenkdagen.
We nodigen Vlaardingers van alle windstreken uit om mee te doen! 
Aanmelden vóór 26 april, dan kunnen we ons goed voorbereiden.
Geef je op bij: i.nieuwstraten@inter.NL.net

  

Uit Holy 

80 jaar Bevrijding Vlaardingen
Tentoonstelling vrijdag 2 mei t/m zondag 11 mei in Kerkcentrum. Het is de bedoeling 
om met elkaar een tentoonstelling samen te stellen in de week van de Bevrijding. 
Heeft u een aandenken aan de oorlog of de Bevrijding in mei 1945, dan kunt u dit op 
de lijsten, die in de kerken liggen, aangeven. Met uw en jouw inbreng en 
medewerking wordt het een mooi geheel. 
Ds. Hugo M. Habekotté 

mailto:i.nieuwstraten@inter.NL.net
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We blijven met elkaar verbonden
 Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en 

afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl 
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor 
hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.

 Via de website: www.ambachtoost.nl 
 Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld 

 
 Via ‘Onderweg’.
 Via Whatsapp-groep Ambacht-Oost (Bethelkerk)   
Met deze code kun je lid worden van de appgroep of aanmelden via
pastor@ambachtoost.nl
 

Agenda

Zaterdag 12 april
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur
Lentemarkt 10.00 – 14.00 uur
Sam’s Kledingactie 10.00 – 12.00 uur
Buurtbezem 10.00 – 12.00 uur
Zondag 13 april
Dienst – Ds. Freek Bakker 10.00 uur
Kliederkerk 14.45 – 17.00 uur
Club 19.00 uur
Maandag 14 april
Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur
Dinsdag 15 april
Cantorij 20.00 – 21.30 uur
Donderdag 17 april
Bethelcafé 14.30 – 16.30 uur
Donderdag 17 april Witte Donderdag gezamenlijke dienst
Dienst – ds. Hugo Habekotté en
Pastor Henk Kamminga    19.30 uur Kerkcentrum Holy 
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag gezamenlijke dienst
Dienst – Ds. Yvonne Schoonhoven en
Pastor Petra Nijboer 19.30 uur Bethelkerk
Zaterdag 19 april Stille Zaterdag gezamenlijke dienst
Dienst – pastor Annabell de Jong en
Ds. Geert van Meijeren 19.30 uur Rehobothkerk 
Zondag 20 april 1e Paasdag Bethelkerk  09.45 uur paasliederen zingen 
Dienst – Annabell de Jong 10.00 uur
Vesperdienst 17.00 uur
Geen Club of Provider

Gedicht/tekst van de week
Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen? 
Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl.

mailto:scriba@ambachtoost.nl
mailto:pastor@ambachtoost.nl
https://www.ambachtoost.nl/
mailto:scriba@ambachtoost.nl
https://www.facebook.com/BethelkerkVld
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                        Veertig dagen – veertig zinnen    (Leo Heuvelman)

Veertig dagen de kruisweg door
in Jezus’ spoor

veertig dagen naar Hem kijken
elke dag meer op Hem lijken

veertig dagen vergeving vragen
Zijn kruis dragen

dagelijks schuld belijden
met de zonden strijden

Veertig dagen mee
naar Gethsémané

bespot, geslagen, veracht
in de donkere nacht

vallen en weer opstaan
struikelend, verlangend meegaan

veertig dagen verwondering
stilte in bezinning

Veertig dagen bidden
om jezus in ons midden

veertig dagen geloof opwekken
meer van Jezus ontdekken

veertig dagen waken
een geloofsreis maken

veertig dagen dichter bij Hem
volg Zijn stem

Veertig dagen met Jezus alleen
om het kruis heen

in aanbidding
we horen Zijn smeking

Mijn God, Mijn God
waarom verlaat U Mij

wat een liefde, wat een trouw
Mijn kind, het is voor jou

Dat Hij gestorven is
Hij koos de duisternis

voor het licht
geeft ons Hemels uitzicht
veertig dagen kwetsbaar

eeuwig dankbaar
voor het wonder

van genade zo bijzonder!
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