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Bij de dienst van 22 juni 
In deze dienst gaat Ds. Rianne Noordzij voor.

Wij lezen in Lucas 8, 26-39 dat Jezus vraagt: 
“Hoe heet je?” aan de man die schreeuwend 
voor hem neerviel. Van wie ben je? Ben je 
van machten die jou in bezit nemen? Of 
wordt het tijd dat je de boeien afschudt? De 
bevrijding die Legioen meemaakt is 
levensveranderend groot en kán bijna niet 
anders dan grote blijdschap losmaken. 
Wij wensen elkaar een gezegende dienst tot 
meerdere glorie van God. 

Wij ontmoeten elkaar. 
Hartelijke groet van ds. Rianne Noordzij 
  

Collecte Binnenlands diaconaat 
Zondag 22 juni 

Nederland: Geef ze een thuis 

Een thuis voor nieuwkomers in Nederland
Voor veel nieuwkomers in Nederland is het leven 
zwaar. Asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten en mensen zonder 
verblijfsvergunning belanden in lange procedures en leven vaak in onzekerheid. 
Zonder vaste verblijfstatus hebben zij nauwelijks rechten en leven zij met de 
voortdurende angst om opgepakt en uitgezet te worden. 
Kerk in Actie ondersteunt - samen met kerken en partnerorganisaties - deze mensen 
met praktische hulp, zoals informatie, advies en scholing. Zo worden ze gesteund om 
hun zelfredzaamheid te vergroten en stappen te zetten naar een menswaardig 
bestaan. Ook wordt gezocht naar passende huisvesting voor wie in een 
asielzoekerscentrum wacht op een plek om opnieuw te beginnen. 
Via het programma Binnenlands Diaconaat steunt Kerk in Actie het werk voor 
kwetsbare nieuwkomers in Nederland. Help je mee? Geef in de collecte of maak je gift 
over via NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Diaconaat 
Nederland – Geef ze een thuis’.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

https://www.ambachtoost.nl/
mailto:scriba@ambachtoost.nl
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In actie - onderwijs voor iedereen, ook in 
oorlogstijd!
Stichting de Oranje Kanstanje komt de komende weken 
in actie voor kinderen in en om Zalizsti, een dorp in 
West Oekraïne. Doel is geld in te zamelen voor het 
aanschaffen van een kleine gebruikte schoolbus die 
kinderen naar school en weer terug naar huis kan 
brengen. Te veel kinderen kunnen op dit moment niet 
naar school in verband met vervoersproblemen.
Zondag 15 juni is deze actie gestart in de Bethelkerk. 
U kunt een gift doen in de daarvoor bestemde bus in de 
koffiezaal of een donatie doen via rekening NL43 INGB 
0004716647 t.n.v. St. De Oranje Kastanje.
Heel fijn dat we met elkaar op deze manier een steentje 
bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van kinderen in 
dit gebied, want zonder school is er geen toekomst, 

helemaal in oorlogstijd. 
Vragen? Stuur een e-mail naar secretariaat@deoranjekastanje.nl.
Rianne van Dorp

1700 jaar Nicea in Vlaardingen
Een avond van verdieping en gesprek
In onze Protestantse Gemeente Vlaardingen wil ik graag aandacht geven aan 1700 
jaar Nicea. Dit historische concilie uit 325 n.Chr. heeft ons geloof fundamenteel 
gevormd, en is nog steeds relevant voor vandaag.

Wat gaan we doen?
De voormalige aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, heeft in zijn boek 
Tekens van Vertrouwen mooie passages geschreven over Nicea.  Het lijkt me leuk om 
dat met een groepje samen te lezen en erover in gesprek te gaan op 
24 juni om 20.00 uur in de Bethelkerk.

 Op de avond zelf lezen we samen een aantal stukken heel aandachtig - een 
zogeheten close-reading

 We gaan samen in gesprek over de betekenis voor geloof vandaag

Voor wie?
Als je zoekt naar verdieping en je het wel leuk vindt om uitgedaagd te worden. Het is 
soms best een hersenkraker, maar ook een kans om samen te ontdekken wat dit oude 
concilie ons vandaag nog te zeggen heeft. Geen zorgen: samen komen we er wel uit! 
Het gaat niet om voorkennis, maar om nieuwsgierigheid.

Interesse?
Lijkt het je interessant? Je bent van harte welkom! Graag wel aanmelden via:
E-mail: predikant@grotekerkvlaardingen.nl.
App/telefoon: 06-48772821.

En verder?
Op zondagmiddag 29 juni ga ik voor in de Rehobothkerk om 17.00 uur. In deze dienst 
wil ik aandacht besteden aan de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. Ook van 
harte welkom!
Hartelijke groet,
Ds. Geert van Meijeren

mailto:predikant@grotekerkvlaardingen.nl
mailto:secretariaat@deoranjekastanje.nl
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KOFFIEOCHTEND en LUNCH (graag aanmelden) 
Op woensdag 25 juni om 10:30 uur bent u weer van harte welkom 
bij het koffiedrinken in de kerk. 
Aansluitend is er een lunch. 
Als u van plan bent te komen op de koffie en de lunch, neem 
iemand mee. Het is gezellig en je leert andere mensen kennen. 

Voor de lunch kunt u zich opgeven bij: Cobie Plantinga cobieplantinga@hotmail.com 
of bij Anneke Rodenburg tel.010-2661924 tot 19:00 uur.

Vlaardingse Voedselbank
Op zondag 6 juli a.s. zamelen we koffie en thee in voor de Vlaardingse voedselbank.
De Bethelkerk is op deze zondag gesloten omdat de dienst die dag samen met de 
andere kerken in Kerkcentrum Holy wordt gevierd.
Je kunt je artikelen dus inleveren in Holy.
Lukt dat niet dan is het ook mogelijk om op zaterdag 5 juli tussen 11 en 12 uur 
artikelen in te leveren in de Bethelkerk.
Jos van den Boogert

Ontmoetingsmiddag Ouderen, aanmelden vóór 1 juli
Uitnodiging voor de ouderen ontmoetingsmiddag 
Protestantse Gemeente Vlaardingen
Wanneer: donderdag 10 juli van 14.30 – 18.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)
Waar: Kerkcentrum Holy (Reigerlaan 47a, 3136 JJ, Vlaardingen)
Op deze middag staat ontmoeten van elkaar centraal. Maar er is ook een inhoudelijk 
programma. Ds. Geert van Meijeren zal een korte meditatie verzorgen. We zingen een 
aantal liederen. Annemarie Fokker komt vertellen over de schrijver W.G. van de Hulst.
We sluiten de middag af met een broodmaaltijd waarbij soep niet zal ontbreken.

W.G. van de Hulst schreef meer dan 100 
kinderboeken. Er zijn er miljoenen van 
verkocht.
Ontelbare kinderen kregen met Kerstfeest 
een boekje met een sinaasappel. Kent u ze 
nog?
Rozemarijntje, Jaap Holm, Gerdientje, in de 
Soete Suikerbol en Het wegje in het koren? 
De meesterverteller W.G. van de Hulst heeft 
vele harten geraakt.
Misschien heeft u wel boeken van hem thuis 
in de boekenkast staan. Neem ze gerust mee 
naar de middag. Om herinneringen uit die tijd 
op te halen, verzorgt Annemarie een 
presentatie over ‘Het leven en werk van de 
schrijver W.G. van de Hulst’. Op de 
boekentafel kunt u bijna alle boeken van 
deze schrijver inzien, maar ook kopen, net 
als de nieuwe ansichtkaarten van W.G. van 
de Hulst junior.

mailto:cobieplantinga@hotmail.com
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Een middag vol herkenning, waarop we weer even ‘terug in de tijd’ gaan. 
Iedereen is van harte welkom! En neem gerust iemand mee. 
De middag is laagdrempelig en we noemen het ouderenmiddag. Maar 70+ ook van 
harte welkom. Graag wel uw komst van tevoren aanmelden vóór 1 juli bij:
Henk Kamminga, 06 – 288 30 857, hk@solcon.nl
Jelly Vegt, 06 – 281 69 107, jellyvandemerwe@gmail.com 
Probeer zoveel mogelijk zelf vervoer te regelen. In uiterste gevallen kan vervoer heen 
en terug geregeld worden. Geef dit aan bij het aanmelden.
We kijken er naar uit u allen te ontmoeten.
De werkgroep ouderen wijkbreed PgV 
(Carina, Arie, Carola, Anjo, Laura, Jelly en Henk)

Expositie
Sylvia Glimmerveen heeft haar schilderijen opgehangen in de glazen- en koffiezaal. 
Ze is autodidact, heeft veel hobby's en schilderen is één daarvan. 
Veel plezier bij het bekijken van de tentoongestelde werken!
Denkt u nu: dat wil ik ook wel eens, exposeren in de Bethelkerk, 
neem dan contact op met mij, e-mail:  jivandervlies@gmail.com 
Cobie van der Vlies 

Bethel Theatergroep Theaterseizoen 2025 – 2026
Vanaf september 2025 heeft de Stadsgehoorzaal weer veel mooie voorstellingen in 
petto.  De Bethel Theatergroep heeft de volgende voorstellingen aangekruist:

Datum 2025 Voorstelling Soort
Zo. 7 sept. 16.00 uur Podium Putman Special 15,00
Za. 13 sept. 13.00 uur De stadskaravaan Festival Gratis
Za. 20 sept. 20.15 uur Henry van Loon Cabaret 30,00
Do. 25 sept. 20.15 uur The Dutch Tenors Muziek 35,00
Za. 27 sept. 20.15 uur Veldheren Historisch Theatercollege 27,50
Do. 2 okt. 20.15 uur Jay Francis Cabaret 29,50
Vr. 3 okt. 20.30 uur Sederginne- roze maand Cabaret 24,50
Do. 9 okt. 20.30 uur Djûke Stammeshaus Muziektheater 21,00
Za. 11 okt. 20.15 uur Simone Kleinsma en Paul Groot Musical 44,50
Za. 18 okt. 20.15 uur Sally Dansgezelschap- God is a DJ Dans 15,00

Heb je interesse voor één of meer voorstellingen? Meld je dan aan bij Carina of 
Yvonne. 
LET OP: sommige voorstellingen raken snel uitverkocht, dus wacht niet te lang! In de 
week na Pinksteren willen we beginnen met reserveren.
Carina Kal & Yvonne Schoonhoven
Met het oog op ander nieuws…..

mailto:jivandervlies@gmail.com
mailto:jellyvandemerwe@gmail.com
mailto:hk@solcon.nl
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                                          Uitnodiging
                       Aangepaste kerkdienst

voor en met de doelgroep: Anders Begaafden
iedereen is WELKOM in deze diensten, dus ook begeleiders, familie, 

buren, vrienden/vriendinnen andere geïnteresseerden
  Zondag 29 Juni 2025

Aanvang: 15:00 uur
 KERKCENTRUM HOLY,  Reigerlaan 47A – Vlaardingen

  

 

Voorganger: Hilde Zwaan
Muziek: Paul van ‘t Hoff
emailadres: bijzonderekerkdienstvld@gmail.com

We blijven met elkaar verbonden
 Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en 

afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl 
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor 
hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.

 Via de website: www.ambachtoost.nl 
 Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld 
 Via ‘Onderweg’
 Via de kerkapp Ambacht-Oost, te downloaden via Google playstore of de Appstore

Agenda

Zondag 22 juni
Dienst – Ds. Rianne Noordzij 10.00 uur
Maandag 23 juni
Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur
Woensdag 25 juni
Koffie met lunch 10.30 uur
Zondag 29 juni
Dienst – Ds. Neely Kok 10.00 uur

“Volg jij mij?”

https://www.ambachtoost.nl/
mailto:scriba@ambachtoost.nl
https://www.facebook.com/BethelkerkVld
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Gedicht/tekst van de week
Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen? 
Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl

De atleten van de orthografie (Dirk van Babylon)

Daar zitten ze te worstelen met tussen-ennen
Het puntje op de i, de letteralgebra
De alfabetsoep en de woordenvla
De kandidaten zitten ijverig te pennen

We moeten alle gekke spellingsregels kennen
Waar vroeger soms een cee stond, daar moet nu een ka
En omgekeerd, en wee de onhoorbare ha
Een dicteetekst die is geschreven om te jennen

Met ingehouden adem en de tong tussen de lippen
Daar spellen ze het opgegeven struikelthema
Met streepjes en met leestekens en volle stippen

Bij het begin van nieuwe klinkergreep een trema
Een lang en moeilijk woord mentaal in stukken knippen
En hou dan ook de tijd in ’t oog en blijf op schema

mailto:scriba@ambachtoost.nl
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