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Orde van dienst 

voor de viering van

 Zondag 24 augustus 2025

Bethelkerk Vlaardingen

  

                       Thema: ‘Gul leven’

voorganger: Guus Ruijl
orgel: Hans Treurniet

                   voorzang: André Betsema
     lector: Cor Bijl

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst 
een lichtje aansteken in de stiltehoek.
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Wij maken u erop attent dat vanuit deze kerk geluid en beeld 
worden uitgezonden via Kerkomroep.nl en YouTube. 
Wie niet in beeld wil komen kan plaatsnemen onder het balkon.

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden. 

Welkom 

Wij zingen staande morgenlied 212 : 1, 2 en 3

2. Hij, die het leven aan ons heeft gegeven,
    ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
    roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
    Zing Halleluja!

3. Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
    dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
    met lijf en leden wij hem dank toezingen.
    Zing Halleluja!
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Bemoediging
V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft
V.: die trouw is tot in eeuwigheid
g.: die niet laat varen het werk van zijn handen

Groet:
V.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

(hierna gaan we zitten)
Wij zingen psalm 118 : 1 en 10
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10. De Heer is God, zijn gunst verheugde
      ons oog en hart met vrolijk licht.
      Nu worde ‘t offer onzer vreugde
      op zijn altaren aangericht.
      Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
      o God, U roemen wijd en zijd.
      Laat aller lof ten hemel rijzen:
      Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Bij de dienst 

Kyriëgebed lied 997 
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2. Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat,
    een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad;
    genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

3. En binnen heerst de bittere twist, het woord wordt tot verwijt,
    dit huis bood eens geborgenheid, erhult nu schaamte en nijd;
    genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

4. O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn;
    genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn.
    genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

Glorialied 303 
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2. Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf
    voor allen, voor ons.Hij leeft vandaag
    hier onder ons, hier onder ons.
    Jezus, wij willen U danken.
    Jezus, wij danken U.
    Jezus, wij prijzen U.
    Jezus, wij zingen uw heilige naam.

3. Geest die ons troost, levend nabij, 
    genezing en vuur. Adem van God,
    kracht onderweg dag in dag uit.
    Trooster, wij willen U danken
    Trooster, wij danken U.
    Trooster, wij prijzen U.
    Trooster, wij zingen uw heilige naam.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Wij zingen lied: 335  (2x) 1. Voorzang  2. Allen
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Schriftlezing : Psalm 112

1Halleluja! Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de HEER en grote 
liefde voor zijn geboden.
2Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land, de oprechten worden 
gezegend.
3Rijkdom en weelde bewonen zijn huis, en zijn rechtvaardigheid houdt 
stand, voor altijd.
4Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister, genadig, liefdevol 
en rechtvaardig.
5Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk 
behartigt.
6De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken.
7Voor slechte tijding vreest hij niet, zijn hart is gerust: hij vertrouwt op 
de HEER.
8Standvastig is zijn hart en zonder vrees. Aan het eind ziet hij zijn 
vijanden verslagen.
9Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, 
voor altijd, hij zal stijgen in aanzien en eer.
10Kwaadwilligen zien het met ergernis aan, ze verbijten zich en 
verliezen de moed, al hun plannen gaan op in rook.

Wij zingen lied 91a
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2. Engelen zendt Hij alle dagen
    om jou tot vaste gids te zijn.
    Zij zullen je op handen dragen
    door een woestijn van hoop en pijn.
    Geen bange nacht zal je doen beven,
    geen ziekte waar een mens van breekt.
    Lengte van leven zal God geven,
    rust aan de oever van een beek.

3. Geen duister zal je overvallen,
    er is een licht dat eeuwig brandt.
    Duizenden doden kunnen vallen,
    jij blijft geschreven in Gods hand.
    God is een schild voor zijn getrouwen,
    die leven van geloof alleen.
    Hij zal een nieuwe hemel bouwen
    van liefde om hun tranen heen.

Schriftlezing : Lucas 13: 10-21

10Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge. 11Er was daar ook een 
vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek 
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maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop 
staan. 12Toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij zich en zei tegen haar: ‘U 
bent verlost van uw ziekte,’ 13en Hij legde haar de handen op. Meteen 
ging ze rechtop staan en loofde God. 14Maar de leider van de synagoge 
werd boos omdat Jezus op sabbat genas en zei tegen de menigte: ‘Er 
zijn zes dagen om te werken. Kom dus op die dagen om u te laten 
genezen en niet als het sabbat is!’ 15Maar de Heer zei: ‘Huichelaars! 
Maakt niet ieder van jullie op sabbat zijn os of ezel los van de 
voederbak om hem te laten drinken? 16Mocht deze vrouw, die een 
dochter is van Abraham en al achttien jaar door Satan geboeid werd 
gehouden, dan niet op sabbat uit deze boeien worden 
losgemaakt?’ 17Toen Hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders 
beschaamd, maar de hele menigte was verheugd over de machtige 
daden die door Hem werden verricht.
18Daarop zei Hij: ‘Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal 
Ik het vergelijken? 19Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat 
iemand in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een boom werd, waar 
de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen.’ 
20En opnieuw zei Hij: ‘Waarmee zal Ik het koninkrijk van God 
vergelijken? 21Het lijkt op zuurdesem die een vrouw mengde met drie 
zakken meel tot alle meel doordesemd was.’

Wij zingen lied 923
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2. Wil je wel geloven het begin is klein,
    maar het zal een wonder boven wonder zijn
    als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
    dan gebeuren wonderen om je heen.

3. Wil je wel geloven dat je vrede wint,
    als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
    Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
    groeit de liefde uit boven de haat.

Uitleg en verkondiging : ‘Gul leven’

Orgel 

Wij zingen lied 689 
Voorzang

Allen

Voorzang
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Allen

Voorzang:
2. Het meeste gaat voorbij maar meer en meer wordt Hij
    de toekomst die ons wacht.
Allen:
    Bij Hem is geen verraad Hij zelf heeft ons gemaakt,
    Hij peilt en proeft ons hart.
Voorzang:
    Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende naam
    aanschouwen wij van verre.
Allen:
    Zijn zwijgen is van goud zijn woord is ons behoud
    in leven en in sterven.

Voorzang:
3. Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad
    van brood en spelen zijn.
Allen:
    De stok die ons regeert, de dood zal zijn gekeerd,
    wij zullen mensen zijn.
Voorzang:
    Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht
    aan alles wat wij deden.
Allen:
    Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met elkaar
    een taal van hoop en vrede.
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.: Zo bidden, zo zingen wij:
g.: Dichtbij is God, voor wie Hem roepen’ (2x)
                       1 voorzang  2 allen  (145b)

Stil gebed 

‘Onze Vader’ gezongen lied 1006
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Mededelingen 

Inzameling van de gaven voor: 
1e  Diaconie
2e  Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Of scan de QR code
Uw gift zal dan onder de noemer Bethelkerk gelijkelijk verdeeld 
worden over de beide doelen

We zingen staande slotlied 687 : 1 en 3
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3. Wij teren op het woord,
    het brood van God gegeven,
    dat mededeelzaam is
    en kracht geeft en nieuw leven.
    Dus zeg en zing het voort,
    geef uit met gulle hand
    dit manna voor elk hart,
    dit voedsel voor elk land.

Zending 

Zegen

*** 

Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten 
bij de koffie, thee of limonade. 

Activiteitenoverzicht

Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl

Woensdag 27 augustus
Koffieochtend 10.30 uur
Zondag 31 augustus
Kerkterras / Oranjepark 10.00 uur
Zaterdag 13 september
Benefiet concert Oleg Lysenko 20.00 uur

mailto:redactie@ambachtoost.nl

